
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ontbijtdozen tvv Broederlijk Delen  

Op zondag 17 maart 2024 kan u een rijkelijk 

ontbijt ophalen in de parochiezaal van Puivelde 

tussen 8u en 9u30.  

Volwassene €14, kind tot 12 j: €10.  

Het ontbijt bestellen:  

maria.dekimpe@live.be; 0494161685. 

 

Lied 

Thuma mina, thuma mina, thuma mina, 
Nkosiyam. 

 huma mina, thuma mina, thuma mina, 
Nkosiyam. 
 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid  

God, draag me en verdraag me  

in deze vastentijd, want ik wil loslaten. 

  

Dat steeds meer en meer willen hebben, 

wil ik loslaten. 

Dat altijd gelijk moeten hebben, 

wil ik loslaten. 

Die bekommernis om mijn uiterlijke, 

wil ik loslaten. 

Die kleine wereld van ik, en ik alleen 

wil ik loslaten. 

  

God,  

wil Jij me dragen, 

wil Jij me verdragen deze vastentijd  

terwijl ik het probeer. 

Help me aandacht en levenskansen te geven  

aan elke mens. Amen. 

 

Gebedsviering 
Zondag 10 maart 2024 

4e zondag van de 40-dagentijd B-jaar 
 
 

Samen tijd nemen  
voor verandering 



Moment voor de kinderen 

 

Inleiding op het evangelie 

In het evangelie horen we, ook al is alles  

donker en zien we het niet zitten, dat Jezus  

ons een weg toont naar het Licht, Leven. 

 

Evangelie  Johannes 3, 14-21 

 

Homilie  

 

Kruisoplegging  

Gebed door de ouders samen  

God, wij hebben onze kinderen laten dopen.  

Ook nu vragen wij:  

laat hen ervaren dat Gij hen blijft omringen  

met uw liefde, ook in moeilijke dagen,  

ook wanneer de wereld hard en koud is.  

Het kruisje dat wij toen gaven,  

willen wij ook nu geven.  

Het is een teken dat wij onze kinderen  

willen voorgaan in alles wat goed en waar is.  

Zodat Gij, God, zichtbaar wordt. Amen. 
 

De ouders hangen het kruisje om  

en geven hun kind een kruisje  

op het voorhoofd met de woorden 

 'God zegent je en bewaart je'.  

 

 

 

 

 

 Misschien weet je het nog? 

Het zou een groot evenement worden:  

het passiespel in Sint-Niklaas opgevoerd  

op de Grote Markt. Totdat het coronavirus heel 

wat stokken in de wielen stak.  

Toen was er de realisatie van een film,  

de Passie. 

Wie de kans had, kon het fantastische resultaat  

in 2023 bekijken in de filmzaal.  

 

Dat is nu terug mogelijk, t.t.z. deze keer  

in de Sint-Jozefkerk op vrijdag 22 april om 20u.  

 

De film De Passie brengt het lijdensverhaal  

van Jezus anno 2023.  

Enerzijds blijft de film trouw aan het Bijbelse  

verhaal, anderzijds wordt de huidige context  

in rekening gebracht en toont hij dus  

hedendaagse mensen die op zoek zijn  

naar zin en betekenis  

van het leven.  

De film speelt zich af in de stad Sint-Niklaas  

en de personages dragen hedendaagse kledij.  

Opvallend is ook de veelheid aan hedendaagse 

liederen die geïntegreerd zijn in de film.  

 

Kom je kijken? 

De toegang is gratis, wil je zeker zijn  

van een zitplaats, is het best je aanwezigheid  

te registreren.  

Dat doe je met het formulier op de website  

van de parochie Nicolaas van Myra, 

of via een belletje naar het secretariaat:  

03 776 11 07 (Tereken)  

of 03 776 08 22 (Centrum).   

De voorstelling duurt ongeveer een uur,  

daarna kans tot ontmoeting in de kerk.  

 

Kan u die dag niet naar de filmvoorstelling  

komen? Tot 11 april ook te bekijken  

via de website van Thomas, godsdienstonderwijs 

(ga naar de pagina 'algemeen') 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-pWo89HRLjXs4UT2WAkbhZ_uQUq_-kqif3Wb1x5RjXJqvtg/viewform?usp=sf_link


Gebed 

Goede God, 

Gij houdt van alle mensen,  

groot of klein, arm of rijk. 

In Jezus, uw Zoon, hebt Gij ons laten zien 

hoe wij in zorg en liefde  

met elkaar kunnen omgaan. 

Wij bidden U: 

open onze ogen voor de Geest  

die waait waar Hij wil. 

Open onze ogen voor alle goeds  

dat in mensen schuilgaat. 

Open onze ogen voor het leed  

dat anderen wordt aangedaan. 

Open onze handen, 

niet alleen om te delen,  

maar ook om te ontvangen. 

Open ons hart om de andere 

warmte, steun en liefde te kunnen geven. 

Laat ons zo groeien in liefde voor U en elkaar 

in het spoor van Jezus, uw Zoon en onze Heer. 

Amen. 

Lied 

Mededelingen 

Zending en zegen 

Musiceer je graag? Zing je graag? 

Zeker welkom in het 'Terekens huisorkest':  
3x per jaar vormen we een groepje muzikan-

ten om in de viering te spelen. Er wordt vooraf 

samen gerepeteerd. Doe je graag mee? 

Laat het weten aan Lieve:  

lieve.vandriessen@telenet.be 

En / of je kan trouwens ook meespelen of 

(solo) zingen in een Taizéviering.  

Eerstvolgende repetitie hiervoor is maandag 

11 maart om 19u30 in de Sint-Jozefkerk. 

Geloofsbelijdenis  Ik geloof = Kwikidi -Congo 

Ik geloof, ik geloof 

Ik geloof in God onze Vader 

Ik geloof in Jezus, Gods Zoon 

Ooooh, ik geloof in Gods goede Geest. (2x) 

Gods levende Geest. (3x) 

Scheppende Vader, die om mensen geeft, 

Ik geloof in Jou, oh ik geloof in Gods goede Geest. 

In Jezus Christus, die de mensen samenbrengt, 

Ik geloof in Jou, oh, ik geloof in Gods goede Geest. 

In de Geest van God, die van alle mensen houdt, 

ik geloof in Jou, oh,ik geloof in Gods goede Geest. 

Gods levende Geest. 

Voorbeden 

Voor wie in stilte wacht en hoopt  

op nieuwe vormen van samenleven.  

Dat ook wij ingaan tegen de grootmachten, 

voor wie alleen bezit en geld van belang zijn. 

Dat wij Afrika niet gebruiken  

om onze overschot te dumpen  

maar meer zorg dragen om hun land  

leefbaar te houden en mensen van daar niet  

op de vlucht moeten voor oorlog en droogte. 

  = daar waar liefde is en goedheid, daar is God 

Voor de boerengemeenschappen in Congo, 

die plannen maken om toegang te krijgen  

tot landbouwgrond.  

Dat hun samenwerking vruchtbaar is. 

Dat ze zich sterk kunnen maken en volhouden  

in hun strijd tegen industrie en grootgrondbezitters. 

Ubi caritas, … 

Voor alle mensen, ongezien en ongekend,  

die werken om van deze wereld  

een betere plek te maken. 

Voor alle vrijwilligers van over de hele wereld,  

die van hieruit of ter plaatse,  

het beste van zichzelf geven voor hun medemens. 

Dat ze blijven geloven in de kracht  

van hun engagement. 

Ubi caritas, … 



Voor de vormelingen en hun familie,  

Dat ze groeien in geloof en kracht vinden  

bij een gemeenschap die hen steunt. 

Voor ons allen, 

dat wij inzien dat er alleen menswaardig leven 

kan zijn wanneer we allen samen  

zorg dragen voor de schepping,  

 

Voor wie we in deze viering bidden (…) 

Dat zij allen mogen verder leven in ons hart. 

Ubi caritas, … 
 

Offerande 

Deze omhaling is  

bestemd voor  

Broederlijk Delen  

om zo de mensen  

te steunen  

die recht vragen op 

een beter leven.  

 

Gebed bij brood om te leven 

Brood verzamelt aarde, zon en regen 

en het werk van vele mensenhanden. 

Brood is kracht. 

Het doet de mens groeien en leven. 

Het richt de vermoeiden op. 

Het brengt verzadiging,  

tevredenheid en vreugde. 

Breken en delen horen er helemaal bij. 

Zo brengt brood mensen samen 

en geeft hen de kracht  

om weer op weg te gaan. 

In een maaltijd ervaren mensen  

de genade er te mogen zijn  

en weten zij hoezeer zij gezegend zijn. 

 

Gun ons God,  al is het maar een ogenblik, 

om hier aan deze tafel 

elkaar het brood van leven aan te reiken. 

Gun ons, hier aan deze tafel 

geloof dat onverzettelijk is, 

hoop die niet sterft,  

liefde die alles trotseert. 

 

Voor dit geloof bestaat geen beter teken 

dan het brood,  

dat uit ontelbaar vele korrels één is geworden,  

samen te delen : 

alle mensen behoren toch tot het Ene Leven 

waarvan, Gij, God gever, gist en hart zijt. 

Dit geloof is de basis 

van diepe eerbied voor alles wat bestaat, 

van liefde voor elkaar, 

van rechtvaardig zijn en alles delen, 

van vertrouwen in de voleinding 

dat mensen hier en nu in de tijd gaande houdt. 

Gun ons, God, hier in dit uur 

dat wij de geluiden opvangen 

die ons bemoedigen : 

dromen, visioenen, beloften en liederen, 

uw woord en mensen  

die het waar- maken, 

verbondenheid over alle grenzen heen, 

broederlijk delen  

en alles wat ons spreekt van  

uw nabijheid en barmhartigheid. 

Gun ons met name die Ene: 

Jezus opnieuw in ons midden 

als brood voor onderweg. 

 

Onze Vader 

Baba yetu, Baba, uliye mbinguni,  

ufalme wako na au te Baba. 
 

Baba yetu uliye mbinguni. 

Jina lako Baba lisifiwe. 

Na mapenzi yako yaf&niwe du niani kama tum-

binguni. 
 

Tupe leo tshakula tshetu tshaakula. 

Tsa kila a siku tu samehe makosa yetu. 

Kala tuna vio waasaamee. 
 

Wale waliyo tukooseya. 

Usitwache na vishaaushi. 

Laakini utuopowe tuopowe katika maovu. 
 

Onze Vader, Vader, die in de hemel zijt, 

Uw rijk kome, oh Vader. 
 

Onze Vader die in de hemel zijt. 

Uw naam zij geheiligd. 

Uw wil geschiede op aarde als in de hemel. 
 

Geef ons heden ons dagelijks voedsel. 

Vergeef ons onze zonden. Zoals wij vergeven. 
 

Aan hen die ons kwaad deden. 

Leid ons niet in bekoring,  

maar red ons uit het kwade. 

 

Gebed om vrede 

Dat we vrede brengen in uw naam, God. 

Vrede met de mensen naast ons, 

vrede met onszelf.  

Wij bidden U, God: 

dat we elkaar moed geven om verder te 

doen, als vredezaaiers,  

in de zorg voor elkander. 

 

Die vrede geeft Jezus, elk van ons! 

 

Communie 

 

 


